Stadswandeling IEPER

De fenix - centrum - vestingen
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De stadswandeling brengt je langsheen een aantal mooie plekjes
in leper. Naast een aantal interessante weetjes, krijg je ook een
aantal vragen voorgeschoteld... veel plezier!

afstand: 5 km
duur: 2,5 uur
schoeisel: goede stapschoenen

... het allereerste stukje kan modderig zijn
benodigdheden: schrijfgerief & een goede speurneus
kostprijs: 0,50 €
Opgemaakt door : Kristof - op 11/02/2014
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En daar gaan we dan... met z'n allen op stap in het heel mooie
stad, maar vooraleer we daadwerkelijk vertrekken,
toch nog een aantal belangrijke richtlijnen :

Stap gaan, betekent respect hebben, respect tonen, dit

tegenover...

De wetgeving : respecteer de verkeersborden, de wegcode, ...

De veiligheid : zorg dat je goed voorbereid bent

(regenjas bij / fluo veiligheidsjasjes aan / mini EHBO bij ...)

De andere weggebruikers : wees hoffelijk tegenover mens & dier
Private eigendommen : daarvan blijven we af

Het milieu : we laten geen afval achter, we laten bomen bloeien, ...

Met respect, geen gedoe

Bemerk je foutjes in de tocht-
beschrijving, gelieve ons
dit te melden aub?

Mail ons aub je leukste
tochtfoto ? >> lork@cjt.be

BEDANKT!

... Maar nu zijn we toch weg...

Op sommige foto's toont "lorkie" de weg, andere foto's zijn
informatief, of horen bij een vraag.
Lorkie is onze "huisboom" en ziet er zo uit :
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We bevinden ons met z'n allen aan de Fenix, de feestzaal voor
de uitgaande jongeren, de picknick plaats voor de groepjes die
de lork bezoeken.

Bij aanvang van de tocht moeten we onmiddellijk een keuze
maken : of we houden ons schoenen proper, of ons
schoenen mogen mogelijks wat vuil worden.

Willen we ons schoenen proper houden, dan vertrekken we van
de fenix & steken de Leopold Il laan over. We volgen het pad
langs het water tot aan het voetgangersbruggetje.

M n hoenen h wat vuil worden, dan volgen we
volgend plannetje... tot aan het voetgangersbruggetje.
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1 - ijsvogels 3 - vleermuizen
2 - veldmuizen 4 - meeuwen

Of we nu proper schoenen hebben, of mogelijks vuil schoenen,
we bevinden ons in beide gevallen aan de tunnel doorheen

de vestingmuren.
We stappen even doorheen de tunnel om volgende vraag op te

lossen :
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We keren terug doorheen de tunnel en vervolgen onze tocht.

4

Als we vraag 2 hebben opgelost, dan verlaten we de vestingmuur
via de trap (zie ** op vorige foto).

We wandelen naar het Guido Gezelleplein - het pleintje vooraan
de Sint - Jacobskerk - alwaar we vraag 3 gaan oplossen.

Onderweg passeren we de kazematten en vervolgens
het Sint - Vincentius college.
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Ter info : Voor de Eerste Wereldoorlog werden deze kazematten gebruikt
als bakkerij. Zonder elektriciteit slaagde men er in per dag voldoende
brood te bakken voor 5.000 man. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
richtten de Britse troepen de kazematten - bomvrije ruimtes - in als
hoofdkwartier, verblijf- en rustplaatsen, en drukkerij. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren ze erg belangrijk als schuilplaats voor de leperse
bevolking. Na de oorlogen waren er een ijsfabriek, een
champignonkwekerij en een kaasrijperij gevestigd’ ... Nu is het een info
centrum + eethuisje.

Op de huizen rond het Guido Gezelleplein bevinden zich 8 gedichten,
gekozen door leerlingen & ouders van het college. Zoek het antwoord op
volgende vraag uit een van deze gedichten...

‘ 1 - kruipt uit 2 - kruipt NIET uit \

Ter info : Guido Pieter Theodorus Josephus Gezelle (Brugge, 1 mei 1830 -
aldaar, 27 november 1899) was een Belgisch priester, dichter en vertaler.
Hij is bekend om zijn fijnzinnige gedichten over de natuur, zijn beeldend
taalgebruik en als virtuoos taalkunstenaar.

... en we gaan weer verder, ditmaal richting de markt.

| e -

Pag. 6



1 - administratief centrum van de stad
2 - een banket- en congreszaal

3 - de toeristische dienst

4 - een privé woning

Aan e apotheek op de hoek, gaan we naar links.

Aan het "zebrapad zonder strepen” steken we de straat over.

We bevinden ons nu op de markt van leper...

Alvorens verder te stappen naar het stadhuis, lossen we eerst
volgende vraag o

1-19
2 -29
3-39
4 - 49

1 - het onderwijs museum

2 - het in flanders fields museum
3 - het Bellegods museum

4 - het hoppemuseum
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Nadat we de vragen 5+6 hebben beantwoord, gaan we verder
met de tocht.

.

1-1975 3-1985
2 -1980 4-1990

Vervolgens doen we een toerke op het paadje rond de
Sint - Maartens kerk.

/
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Nu bevinden we ons aan de inkom van de kerk.
We gaan even binnenpiepen, om de volgende vraag op te lossen.

1 - Alphonse Vandenpeereboom
2 - André Noyelle

3 - Camille Delaere

4 - Edouard Vermeulen

1 -1561-1583: Martinus Riethovius
2-1607-1610: Carolus Maes

3-1762-1784: Felix Josephus Hubertus de
Wavrans
4 -1613-1626: Antonius de Haynin

Ter info :

1 /Sinds 15 juli 1801 is leper geen bisdom meer, waardoor

we spreken van een kerk... doch in leper spreekt men nogsteeds
van de kathedraal.

2 / In de kerk liggen Cornelius Jansenius (Acquoy, 28 okt. 1585 -
Leuven, 6 mei 1638) een van de bisschoppen van leper +

Robrecht van Béthune/van Dampierre (1249 - leper,17 sept. 1322),
bijgenaamd De Leeuw van Vlaanderen, begraven.

3/ de kerktoren is 102m hoog
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Opnieuw een stapje verder...

il )

zie vorige foto... 1 - gesneuvelde leperlingen
2 - Duitse slachtoffers uit WOI
3 - Britse slachtoffers uit WOI

4 - Belgische slachtoffers uit WOI

lets verder gaan we naar rechts, de winkelstraat in.

Zo komen we op de vismarkt, daar gaan we aan het einde van
het plein naar links. Bemerk het "Minckhuisje", daar moesten de
handelaars vroeger het marktgeld betalen.
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Aan het volgende kruispunt volgen we de straat
waarin deze prachtige bomen staan om
vervolgens iets verder aan café "de happy days"
rechts in te slaan. We stappen tot aan het
voormalig gebouw van de "rijkswacht".

Ter info : De rijkswacht (Frans: gendarmerie)
was tot 1 april 2001 een landelijke politiedienst
van het Koninkrijk Belgié...

We nemen het weggetje aan de linkerkant van

"de gendarmerie - rijkwacht".

presf— S

We volgen het pad van de vestingen naar links tot aan
+/- de Rijselpoort.
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1 - een Grieks symbool

2 - een christelijke sluier

3 - het profiel van een strook vestingen
4 - een gewone versiering

Onderweg lopen we langs de majoorgracht en
komen we eerst de Predikherentoren tegen &
daarna de Leeuwentoren. Muren met een dikte
van 2,4 m gebouwd in een cirkelvorm met een
diameter van 11,25 m ; respectievelijk 13m.
Deze vormden de onderlaag van torens die
voorheen nog 3 bouwlagen telden.

Ter info :

Deze kleine begraafplaats weerspiegelt de bonte samenstelling
van het Britse leger. Je ontdekt er graven van Canadezen,
Australiérs en Nieuw-Zeelanders.

We verlaten vervolgens de vestingen via het pad dat afdaalt
tot aan de Rijselpoort.
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Ziezo, tijd om terug te stappen naar de Fenix... je ziet dat de
stad leper een rijke geschiedenis heeft, wie zin heeft kan zich

verder gaan verdiepen in deze. Veel plezier met deze boeiende
stof.

Pag. 13



Aantekeningen :
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Aantekeningen :
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