7. AAN HET FRONT

In de eerste weken van de oorlog trokken de Duitsers als een wervelwind door
Belgié, maar daarna viel de strijd stil. Door 't onder water zetten van de ljzerpolders
door de Beigen konden de Duitsers niet meer vooruit aan de noordkant. In de winter
zochten ze daarom hun toevlucht in het zuiden, op de rij heuveltjes die in een boog
rond de stad leper lagen. Zo begon de stellingenoorlog, waarbij 2 kampen nauwelijks
vooruitkwamen. Ze bleven natuurlijk niet zomaar in het open veld tegenover elkaar
staan. Er werden grachten gegraven waarin ze konden schuilen voor kogels en
granaten van de vijand. Die noemen we loopgraven. Het Belgische front bestond uit
eindeloze moddervelden. Ze legden houten loopplanken op de modder. Zo liepen er
kilometerslang houten paadjes en eraf vallen kon je het leven kosten! In het
niemandsland (gebied tussen de loopgraven van twee vijandelijke partijen) was het
nog erger. Daar had je nog tientallen putten van bormmen en granaten en hier en
daar lagen rollen prikkeldraad waarin je vast kon geraken.

Fluitje : Bij het ‘vlaggenspel in de jeugdbeweging moet je proberen de vlag van de
tegenstander te pakken. Als de leiding fluit, moet je naar het terrein van de
tegenstander lopen. Je kan getikt worden, tenzij je plat op de grond gaat liggen. Als
ze niet naar je kijken, spring je recht en loop je verder. Wanneer soldaten in de
eerste lijn van de loopgraaf een fluitsignaal hoorden, moesten ze ook naar de
overkant lopen. Misschien dat er ook veel dachten : ‘Als ik nu plat op de grond
muisstil blijf liggen, zal er niks gebeuren...".

8. ACHTER HET FRONT

Het leven aan het front was verschrikkelijk (modder, loopgraven, ratten, lijken, ...).
Het leven achter het front zag er totaal anders uit. Bomen hadden takken, huizen een
dak én er woonden gewone mensen zonder uniform. Kinderen zelfs! In de velden
rond de dorpen en stadjes verbleven soldaten in tenten of hutten en je vond er alles :
keuken, eetzaak, kapper, dokter, wasserijen, badruimtes, zelfs bioscoop of
theaterzaaltje. Toch wilden de soldaten ook weleens weg en dan trokken ze naar de
stad. ledereen probeerde een centje te verdienen aan de oorlog. In veel cafeetjes
waren vrouwen die het gezelschap van de soldaten zochten. Soms voor een dansje
of een knuffeltje, maar soms gingen ze met die soldaten naar een slaapkamer boven.
‘Upstairs’, zeiden ze dan. Soms werden ze ook echt verliefd op elkaar. Als een
Belgisch meisje met een Britse jongen trouwde, moest ze onmiddellijk naar Engeland
verhuizen.

Schaakpion : Bij schaken kan je tactisch spelen. Welke stappen kan je zetten om je
tegenstander schaakmat te zetten? Dat je hierbij zelf stukken verliest, is normaal.
Soms geef je bewust bepaalde stukken op om je doel te bereiken. Waarschijnlijk
dachten de grote bazen van het leger op dezelfde manier. Zij zaten veilig achter het
front, in hun bureau en bedachten een tactiek, verplaatsten ‘hun pionnen’ op een
kaart in een poging de vijand schaakmat te zetten. En dat ze daarbij stukken
verloren, was normaal. Normaal... Wat is nog normaal in oorlogstijd? Tijdens de
oorlog bleven nog veel mensen in hun huizen wonen. Dan ben je wel thuis, maar



toch leef je met de constante angst dat er in je buurt bommen of granaten kunnen
ontploffen. Het leger is dan de baas geworden en zij bepalen je doen en laten. Echt
normaal kan je dat niet noemen.

9. DIEREN

Ook voor dieren was de oorlog verschrikkelijk. Enkel ratten leken de oorlog best leuk
te vinden. (water & modder, lijken als voedsel) Ook luizen vonden het niet erg. Elke
soldaat had honderden van die kleine diertjes in zijn haar en in zijn kleren. Ze
brachten ziekten over op andere soldaten. De belangrijkste dieren voor het leger
waren muilezels om vrachten te vervoeren. Paarden konden lasten dragen, maar
werden ook ingezet tijdens een aanval. Tenminste, dat was de bedoeling, maar WO |
was een te moderne oorlog voor de paarden. Ze bleven in de modder steken of
werden neergemaaid door kanonnen en mitrailleurs. Meer dan 500 000 muilezels en
paarden sneuvelden.

Zaadjes : Cavia's lusten graag zaadjes. Ze worden ook ‘Spaanse ratten’ genoemd.
Spaans omdat de Spanjaarden ze van Zuid-Amerika naar hier zouden gebracht
hebben en ‘ratten’ omdat ze daar goed op leken. Een Duitse soldaat noemde ze
kadaverratten. Ze hebben vreselijke koppen, zijn boosaardig en kaal. Je voelt je al
slecht bij het zien van hun lange, naakte staart. Ze lijken heel uitgehongerd. ..

10. MEDISCHE DIENST

Voor de gewonde soldaten had elk leger chirurgen, dokters, verplegers &
verpleegsters (de enige vrouwen in het soldatenkamp), ambulanciers en
brancardiers. In de verbandposten (dicht bij de loopgraven) kregen de gewonden de
eerste zorgen om dan op eigen kracht verder te kunnen. Soldaten die te erg gewond
waren, werden er meteen verzorgd of op een eenvoudige manier geopereerd. Wie
het niet haalde, werd ter plaatse begraven. 10 km achter het front lagen de grote
veldhospitalen. Daar waren chirurgen en andere specialisten. Niet alleen de
gewonden belandden in de ziekenboeg. Doodzieke soldaten en soldaten die gewoon
gek werden door het oorlogsgeweld kwamen er ook. De Engelsen noemden die
ziekte shell shock, een schok door een bom. In het begin van de oorlog noemden de
dokters het gewoon ‘doen alsof'!

Verband : Als wij ons bezeren, kunnen we thuis al een verbandje leggen. Soms
moeten we naar de spoedafdeling in het ziekenhuis, al dan niet met de ziekenwagen.
Gewonde soldaten moesten een lange weg afleggen voordat ze deftig geholpen
konden worden. Als ze al het geluk hadden dat ze gevonden werden. .



11. HERDENKEN

In de Westhoek heeft de oorlog duidelijk zijn sporen nagelaten : tientallen bunkers,
begraafplaatsen en monumenten, stukjes loopgraven en poelen die gemaakt zijn
door bominslagen... De mensen in de Westhoek, maar ook in Groot-Brittanié,
Frankrijk, Canada en Australié blijven WO | herdenken. Waarom? Omdat alles wat
toen gebeurd is, nog altijd gebeurt! Nog altijd slaan mensen op de viucht, nog altijd
sterven onschuldige kinderen, nog altijd bestaan er chemische wapens die mensen
in hun slaap verrassen, nog altijd verdienen mensen grof geld door wapens te maken
en te verkopen. Het is goed dat de graven er nog zijn, dat de monumenten er nog
staan, dat de verhalen worden doorverteld en dat er nog over oorlog wordt gezongen
en geschreven... Wie weet zijn er ooit genoeg kinderen die begrepen hebben dat
oorlog nooit vrede kan brengen!

Steen : Op het graf van Dre’s grootvader staat een grote steen met twee handen
erop. De ene hand houdt het leven vast, de andere laat het los.



